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VERSLAG MADAGASKAR  
Reis van Irene Brocke en Rola Hulsbergen 11-26 mei 2023 

 

Vervoer van de rijstoogst 

Inleiding 

We waren gewaarschuwd dat Madagaskar erg te lijden heeft gehad onder de COVID lockdown, le 
confinement, noemen ze die periode hier. De inflatie is enorm opgelopen wat je met name kunt 
afleiden uit de prijs van de rijst. Die kost nu minimaal 2500 Ariary per kilo, dat is ruim 50 cent, een 
vermogen als je, zoals veel Malagassers voor iets meer dan 40 euro in de maand werkt. (200.000 
Ariary). 

Madagaskar is 14 maal zo groot als Nederland en heeft een bevolking van circa 28 miljoen. Hoewel 
het land dus niet echt dichtbevolkt is, is de toename van de bevolking een enorm probleem. In 2002 
ging het nog om 15 miljoen mensen.  

Het land is rijk aan bodemschatten, maar de exploitatie is grotendeels in buitenlandse handen. Met 
name Chinezen en Indiërs domineren. De regering slaagt er al jaren niet in het welvaartspeil van de 
bevolking te verhogen. Hoewel onvermogen en onmacht hierbij een rol spelen, is er ook op grote 
schaal sprake van corruptie. Tijdens ons verblijf van veertien dagen vielen water en elektriciteit 
regelmatig uit. Soms zelfs allebei, urenlang. De verantwoordelijkheid voor beide ligt bij Jirama. Dit 
bedrijf heeft te maken met achterstallig onderhoud en grote financiële problemen. Naar verluidt zijn 
de drie directeuren, na een greep in de kas, met onbekende bestemming naar het buitenland 
vertrokken. De president van Madagaskar schijnt een huis te bezitten in Dubai en te delen in de winst 
op de goudtransporten door Chinezen. Tijdens de bagagecontrole bij ons vertrek werd door de 
betreffende douanefunctionaris tot vier keer toe gevraagd om een gift.  
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Op 1 juli 2023 draagt de stichting Madagaskar haar activiteiten en de helft van de financiële middelen 
over aan stichting Maruca’s Legacy, die wordt bestuurd door Malagassers. Maruca’s Legacy gaat zich 
voornamelijk bezighouden met beroepsopleidingen voor (jong) volwassenen.  

Daarom stond deze reis deels in het teken van het afscheid van de onderwijzers, die wij tot nu toe 
financieel hebben gesteund met een aanvulling op hun salaris, en van de leerlingen op de lagere 
scholen. Tot nu toe hebben wij de scholen jaarlijks voorzien van schriften en pennen en hebben wij 
ook zorg gedragen voor nieuwbouw en voor het onderhoud.  

Omdat het waterprobleem overal een rol speelt hebben wij ervoor gezorgd dat er overal toegang tot 
water is en als bijdrage aan de gezondheidszorg hebben we op alle scholen gezorgd voor toiletten.  

 

De nieuwe wc in Sadabe 

Bovendien hebben we kunnen regelen dat op de school voor beroepsonderwijs in Ampahidralambo 
elektriciteit is aangelegd.  

Na meer dan twintig jaar intensieve bemoeienis (onze penningmeester werkt zelfs al sinds 1992 voor 
de rechtsvoorganger van de stichting) vinden wij de tijd rijp om het stokje over te dragen te meer 
omdat er in alle dorpen inmiddels staatsscholen zijn met bevoegde onderwijzers. De onderwijzers op 
‘onze’ vier scholen doen erg hun best, maar de meeste zijn niet gekwalificeerd. Hun benoeming 
hangt vooral samen met de indruk die zij maken op de priester van het bewuste district. Toch zijn zij 
er al die jaren nog in geslaagd een aantal leerlingen door het afsluitende examen basisschool (het 
CEPE) te loodsen.  

Onze reis van 11 tot 26 mei 

Ondanks alle misère is het aandoenlijk dat er toch steeds weer mensen zijn die er het beste van 
proberen te maken. Zulke mensen zijn Louise en Rolland, het echtpaar dat aan het roer staat van het 
technische lyceum in Ampahidralambo dat wij al jaren ondersteunen en waar wij altijd logeren. 
Louise en haar zoon Njato, haar schoondochter, Eva, en kleinzoon Ryan stonden ons op te wachten 
bij aankomst op de luchthaven op 12 mei.  
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Het was een uur of één ‘s nachts toen we naar bed wilden. Reisgenoot Irene, kreeg haar koffers niet 
open en beklaagde zich erover dat het herkenningstouwtje dat ze aan één van de hengsels had 
gehangen was verdwenen. Gemorrel aan de sloten leverde geen oplossing. Logisch, want het bleek 
dat ze de verkeerde koffers had meegenomen van de bagagebelt.  

De verklaring was dat wij ongeveer de laatsten waren die de bagage nog van de belt moesten  
pakken en dat een passagier die eerder bij de belt was aangekomen haar koffers had meegenomen. 
In onze hoofden doemden allerlei scenario’s op. Bijvoorbeeld dat de bewuste reiziger inmiddels met 
de koffers van Irene op weg was naar Zuid-Afrika. We slaagden er niet in de luchthaven telefonisch te 
bereiken, maar dat lukte de volgende ochtend wel. Het was hoe dan ook de bedoeling dat de koffers 
van de medereiziger terug werden gebracht naar de luchthaven, omdat ze onmiskenbaar niet van 
ons waren. Eenmaal op de luchthaven bleek dat AI niet aan Madagaskar voorbij is gegaan: de 
functionaris in kwestie beschikte over het mobiele nummer van degene die de reis had geboekt 
namens de reiziger en binnen een half uur hadden we hem te pakken. Hij logeerde in het Ibis hotel in 
Antananarivo. Het ging duidelijk om een welgestelde Malagasser. Hij was blij met de ruil. Die kostte 
hem trouwens niets want geen van ons had het benul hem om compensatie te vragen. Het kan best 
zijn dat hij zelf er niet eens erg in had dat hij ons wellicht de benzinekosten verschuldigd was.  

Het valt in dit arme land op dat zoveel mensen gewoon heel aardig en niet erg zakelijk zijn. Zo bleken 
de prijzen van de hotels waar we later tijdens ons verblijf logeerden op de website veel hoger dan bij 
afrekening. Niemand probeerde ons meer te laten betalen omdat we rijke buitenlanders zijn. Ook 
voor ons kost een kop koffie met koek, acht cent.  

Het technisch lyceum 

We voelden ons zeer welkom op ons logeeradres in het schoolgebouw van het lyceum voor 
landbouw en bouwkunde. Er zaten nieuwe sloten op de deuren van onze kamers en er lag een plastic 
tapijt op de grond, in feite een dun tafelzeil, maar hoe dan ook fijner om op te lopen dan de 
cementen vloer die eronder ligt.  

De volgende dagen bleek dat het terrein van de school ook in dit jaargetijde -het was hier bijna 
winter- vol staat met prachtig bloeiende struiken. Omdat er veel wordt gestolen, is het schoolterrein 
nu helemaal ommuurd. Dat lijkt afdoende, maar onlangs nog werden tientallen kippen en eenden in 
het holst van de nacht geroofd nadat dieven een gat in de muur hadden gemaakt. Geheel geluidloos 
blijkbaar, want in kleine huisjes verspreid over het schoolterrein slapen veertig jong volwassenen. 

 

Leerlingen van het technisch lyceum in hun slaapvertrek (tevens woonkamer) 
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Buiten de omheining liggen tientallen akkertjes op terrassen de diepte in. Hier verbouwen de 
leerlingen van de school zelf hun groente. Ze koken zelf, in groepjes, en maken daarbij gebruik van de 
cooker die ze van ons hebben gekregen en die werkt op zonne-energie. 

De leerlingen hebben dagelijks vier tot acht klokuren les. Ze werken zonder computers en gebruiken 
in de les geen boeken. Aan het eind van de dag hebben de leerlingen zelfstudie-uren, waarbij wél 
boeken worden gebruikt, en daarna gaan ze hun vrolijke gang. Vaak speelt iemand gitaar en wordt er 
gezongen.  

Na een flinke investering in de uitstraling van de school om meer leerlingen te trekken en de school 
zo kostendekkend te kunnen draaien, ziet het er nu zo uit als we altijd hebben gewild. De leerlingen 
zijn enthousiast, maar nog steeds gering in aantal: er zijn er nu zeventig, van wie 40 intern en 30 
extern. Het zoeken is naar een geldschieter die garant wil staan voor het voortbestaan van de school. 
Daar is zo’n achtduizend euro per jaar voor nodig. 

De Stichting Madagaskar heeft deze kosten tot nu toe betaald, maar na de overdracht van onze 
activiteiten aan de Stichting Maruca’s Legacy is het bestuur van deze stichting verantwoordelijk voor 
het aanbod van beroepsgericht onderwijs. De tijd zal moeten leren of zij hun plannen waar kunnen 
maken. We hebben uitvoerig met het bestuur van de nieuwe stichting gesproken over de 
haalbaarheid van hun onderwijsaanbod. En delen hun optimisme.  

De lagere scholen 

De lagere scholen die wij tot nu toe hebben geholpen, bevinden zich in de dorpen Manjakasoa, 
Antamponala, Sadabe en Morarano.  

We hadden de twaalf onderwijzers van Antamponala en Manjaksoa gevraagd op 15 mei naar Sadabe 
te komen om afscheid te nemen. Dat bleek een gelukkige beslissing want de routes naar 
Antamponala en Manjakasoa bleken volstrekt onbegaanbaar door recente cyclonen en gebrekkig 
onderhoud. We waren hier in 2019 voor het laatst, net voor de corona-periode en toen was het 
berijden van de wegen al lastig, vanwege het uitblijven van investeringen in de infrastructuur, maar 
zo erg als dit jaar is het nog nooit geweest.  De verklaring lijkt te zijn dat de schatkist bijna leeg is en 
dat het beetje geld dat er is, wordt gestoken in prestigieuze projecten als het nieuwe vliegveld 
Rafinala, de nieuwe weg naar de hoofdstad Antananarivo en enkele hypermoderne flatgebouwen in 
de hoofdstad. 

Dat het afscheid in Sadabe niemand onberoerd liet, bleek uit de hartelijke dankbetuigingen van de 
onderwijzers. Vanaf 2004 zijn de scholen jaarlijks bezocht door een delegatie van onze stichting en 
elke keer weer sloofden de onderwijzers zich uit voor een warme ontvangst met vrolijk deinende 
kinderen en blij gezang. Dit keer ging dat in Sadabe net iets anders. De onderwijzers hadden 
zichtbaar moeite met het afscheidsfeestje. We probeerden het leed enigszins te verzachten met een 
uitvoerige dankbetuiging in het Frans, waarbij het hartzeer om het afscheid vertaald werd als een 
hartkwaal, wat tot grote consternatie leidde.  Zelf werden we hier ook niet vrolijk van. 
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Het afscheid van Morarano, de volgende dag, verliep volstrekt anders. Hier hebben we in 2019 een 
nieuw schoolgebouw neer kunnen zetten en het deed ons goed dat dit er nog even mooi uitzag als bij 
oplevering.  

 

Het schoolgebouw in Morarano dat wij in 2019 hebben neergezet 

 

De solar cooker die ze van ons hebben gekregen, voorziet in de maaltijdbehoefte van alle 231 
leerlingen.  

 

Solar cooker in Morarano 
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Tijdens ons gesprek van bijna een uur met de vier onderwijzers, bleven de leerlingen uiterst 
gedisciplineerd in vier lokalen achter. De jongste leerlingen zaten zelfs doodstil met zijn twee-en-
zeventigen in één klaslokaal. Toen het tijd werd voor een dansje, kwamen ze achter elkaar met de 
handjes op de rug naar buiten.  

Tijdens het feestje dat volgde, lieten ook wij ons niet onbetuigd, samen met de kinderen deden we 
hoofd- schouders- knie en teen. De kinderen zongen mee in het Nederlands.  

Na het feestje bleek dat elk kind een cadeautje voor ons had meegebracht, als dankbetuiging van de 
ouders voor zoveel jaar ondersteuning en het mooie nieuwe schoolgebouw. Dat het hier zo anders is 
gelopen de afgelopen jaren schrijven wij vooral toe aan de uiterst gemotiveerde, bevoegde, 
onderwijzers en de kordate directrice, die wij inmiddels ‘de generaal’ hebben gedoopt.  

Met de ondersteuning van de school in Morarano is een bedrag gemoeid van 1000 euro per jaar. 
Voor dit geld worden alle leerlingen voorzien van schriften en pennen, krijgen de onderwijzers een 
aanvulling op hun salaris en wordt het onderhoud van de school betaald. 

Op weg naar Antsirabe, Morondava en Kirindy, 18-23 mei 

Het tweede deel van ons verblijf stond grotendeels in het teken van recreatie. Wij wilden al jaren de 
baobabs bezoeken en besloten dit te combineren met een bezoek aan Kirindy. In Kirindy heeft de 
Stichting Melbo, met geld van de Japanse ambassade in Madagaskar een drietal waterinstallaties 
gebouwd (en nog vier meer elders in de regio). Onze verwachting van een ontspannen avontuur 
werd maar heel gedeeltelijk bewaarheid. Ja, de massage in hotel Le Thermes in Antsirabe was 
heerlijk, maar liet onmiskenbaar blauwe plekken achter. En ja, de route van Antsirabe naar 
Morondava was indrukwekkend en afwisselend, maar het zigzaggen langs enorme kuilen, zeboes en 
karren, geiten, honden en koeien en enorme aantallen kinderen, bleek langdurig en vermoeiend.  De 
baobabs echter waren spectaculair en bleken de inspanning dubbel en dwars waard. 

 

Reisgenoten in een sprookjeslandschap 
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Zeker zo indrukwekkend waren de door ons bezochte waterinstallaties die door de stichting Melbo 
zijn neergezet in Kirindy.  

De waterinstallaties halen het water uit een diepe put. Dit gebeurt met behulp van een motortje dat 
wordt aangedreven door energie die met een zonnepaneel wordt opgewekt. Dankzij de aanvoer van 
water beschikken de dorpelingen over schoon drinkwater en de mogelijkheid hun akkers te 
bevloeien en zo de opbrengst te verhogen. Hard nodig in dit intens arme dorp.  

 

Waterinstallatie in Kirindy 

Het dorp Kirindy grenst aan een luxe resort met zwembad en prachtige vakantiehuisjes. Wel werden 
we gewaarschuwd voor ongedierte.  Die waarschuwing bleek terecht: de regendruppels die we die 
nacht op ons hoofd meenden te voelen bleken muizenkeutels! Een authentieke natuurbeleving… 

Afscheid van Ampahidralambo 24 en 25 mei 

Op 24 mei waren wij het middelpunt van een schoolfeest. We hadden een gezamenlijke maaltijd met 
alle zeventig leerlingen en de familie van Louise en Rolland. Er werd gezongen en er waren 
verschillende optredens: van break dancing tot geslaagde tiktok variaties. Wij hadden zelf voor 
popcorn en nootjes gezorgd en de leerlingen kregen rijstwater te drinken. Dat is het water dat je 
krijgt als je rijst laat aanbranden, zo smaakt het ook echt. 

Op 25 mei barstte een geweldig noodweer los, met enorm zware onweersbuien waardoor het water 
rond de school kolkte. Hagelbuien zorgden voor een kerstlandschap en we waren bang dat we die 
avond de luchthaven niet zouden bereiken. Maar voor alles is een oplossing: weliswaar slaagde de 
taxibus er niet in het schoolgebouw te bereiken, maar de 100 meter over de glibberweg legden we 
zonder grote problemen te voet af. Onze koffers werden gedragen door vier sterke leerlingen: op 
hun hoofd! Er was een koffer van 25 kilogram bij. 

Een bus vol zingende leerlingen begeleidde ons naar de luchthaven. Ze zwaaiden ons uit tot we, na 
een heel uur, door de douane gingen en aan het zicht waren onttrokken.  

In dit land kun je iets betekenen voor de mensen. 

Donaties blijven welkom! 

www.stichtingmadagaskar.nl 

 


